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OP DE DREMPEL
welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst
wordt aangestoken.

we gaan staan en worden stil

bemoediging

ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER

gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem.  DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
drempelgebed

aanvangslied: Psalm 43; 1,3,5

AANROEPING
groet
Vg. De HEER zij met u

gem. VREDEZIJ MET U



gebed om ontferming

kyrié en glorialied: 299j Om de mensen en de dieren

RONDOM HET WOORD

aandacht voor de kinderen,
we zingen het lied: Wij gaan voor even uit elkaar

de kinderen gaan naar de Kindernevendienst

als er geen kinderen zijn, zingen we: Licht van Pasen
gebed bij de opening van de Bijbel

Voorlezing uit de tweede brief van Paulus aan de ekklesia van Korinte
2 Korintiérs 5:14-19

De solidariteit van de Messias houdt ons bijeen,

ons die verklaren:

omdat een stierf voor allen,

zijn allen gestorven.

En voor allen stierf hij

opdat de levenden niet meer leven enkel voor zichzelf,
maar voor hem die stierf voor hen en uit de doden werd opgewekt.
Daarom kennen wij van nu af niemand naar het vlees.
Ook al hebben wij Messias gekend naar het vlees,

zo kennen wij hem nu niet meer.

Daarom, iemand die in Messias is,

die is een nieuwe schepping.

Wat vroeger was is nu voorbij,

zie: het nieuwe is geworden.

Maar alles is uit die ene God

die ons volledig anders heeft gemaakt door de Messias
en ons de opdracht tot verandering gegeven heeft.
Zoals God in Messias was

om deze wereldorde volledig anders te maken
doordat hij alle misstanden hun niet aanrekende

en in ons het woord van de verandering heeft gelegd.



lied: 346 Roept God een mens tot leven
verkondiging
meditatieve muziek

lied: 321 Niet als een storm, als een vioed

GAVEN EN GEBEDEN
aandacht voor de collectes
de kinderen komen terug
dankgebed en voorbeden
stil gebed
Onze Vader

slotlied: 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen

wegzending en zegen (een keer Amen).



